T.C. 

AMASYA  VALİLİĞİ 

Taşova  Şehit  Bekir  Özdemir  Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi  Müdürlüğü 
2018-2019  I.  Dönem  Derslere  Göre  Dönemlik  Ağırlıklı  Ortalama  Sıralaması 


Öğr.  No 

Adı  Soyadı 

*  Ders 
Sayısı 

Ağırlıklı  Puan 
Ortalaması 

Sınıfı  /  Şubesi 

1 

118 

FADİME  ESRA  «ARAKAYA 

19 

98,04 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

2 

229 

MURAT  ÖZKAN 

16 

97,18 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

3 

181 

FARUK  ATAMTÜRK 

16 

95,69 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

4 

19 

MUHAMMET  TALHA  EKİCİ 

13 

95,59 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

5 

167 

FATİH  ŞAHİN 

19 

94,59 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

6 

35 

RANA  GÜL  AKTEN 

13 

93,82 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

7 

67 

EMİRKAN  CANİK 

16 

90,78 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

8 

299 

HASRET  YILGIN 

16 

89,84 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

9 

21 

YUNUS  EMRE  YAZAR 

13 

89,66 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

10 

76 

NURCAN  TEMİZ 

16 

87,10 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

11 

301 

TUĞÇE  KARTAL 

16 

86,63 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

12 

126 

ESMANUR  SERVAN 

19 

86,44 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

13 

310 

HÜSEYİN  TUNA  SARGIN 

19 

86,38 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

14 

86 

RÜMEYSA  CABA 

16 

86,21 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

15 

344 

ŞABAN  UMUT  KAVAK 

13 

85,21 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

16 

121 

ABDULKADİR  ÖZTÜRK 

19 

85,20 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

17 

124 

ALİ  ERGÜZ 

19 

85,13 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

18 

24 

YAKUP  BOZKURT 

13 

85,09 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

19 

95 

FURKAN  ZORLU 

19 

85,06 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

20 

20 

MUHAMMET  TAHA  ÇALKARA 

13 

83,69 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

21 

120 

HAVVANUR  KARA 

19 

82,71 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

22 

15 

MİHRİBAN  ÖZTÜRK 

13 

81,87 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

23 

150 

MERTCAN  BALCI 

19 

81,72 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

24 

18 

EDA  TOPLU 

13 

80,47 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

25 

204 

YUSUF  BAHAR 

16 

80,07 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

26 

74 

GÜLİZAR  ÖZÇELİK 

16 

79,97 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

27 

111 

AYŞENUR  GÜREL 

16 

79,96 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

28 

349 

EN  ES  AL 

16 

79,82 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

29 

345 

SULTAN  ŞAHİN 

13 

79,55 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

30 

320 

BATUHAN  ERİŞGEN 

16 

79,51 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

31 

285 

EDANUR  ŞAHİN 

16 

79,38 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

32 

165 

MUHAMMET  EMİN  KELEŞ 

19 

79,30 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

33 

80 

SEVGİ  ÖZDAMAR 

16 

79,16 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

34 

90 

KISMET  BİLGEN 

16 

79,08 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

35 

99 

SEYFİ  KORKMAZ 

16 

78,82 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

36 

188 

KENAN  BERKAY  BOLAT 

16 

78,73 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

37 

66 

SUDE  TAŞ 

16 

78,57 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

38 

106 

AHMET  BAŞKALE 

16 

78,09 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

39 

104 

CEMAL  ELMACI 

16 

77,58 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

40 

88 

MUHAMMET  EYYÜP  BAKIRCI 

16 

77,31 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

41 

316 

MURAT  YILDIZ 

16 

77,12 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

42 

159 

AHMET  SEVİNÇ 

19 

76,95 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

43 

69 

ELANUR  KARA 

16 

76,77 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

44 

193 

AYSELİN  RÜZGAR 

16 

76,70 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

45 

272 

İLAYDA  ÖNAL 

16 

76,52 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

46 

84 

ERDEM  BOZ 

16 

76,46 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

47 

142 

MUSTAFA  ÇOBAN 

19 

76,43 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

48 

198 

DERYA  ONAT 

16 

76,40 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

49 

71 

ADEM  TÜRKYILMAZ 

16 

76,23 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

50 

194 

SILA  MACİT 

16 

76,03 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

51 

350 

EMRE  ÖZDEMİR 

16 

75,95 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

52 

43 

FATMANUR  TAŞTEPE 

13 

75,91 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

tffeokul 


*  Ağırlıklı  hesaplamada  kullanılmış  toplam  ders  sayısı, 

Sadece  aktif  dönemdeki  derslere  göre  dönem  içi  değerlendirme  içindir. 


18.01.2019 


19:39:38 


T.C. 

AMASYA  VALİLİĞİ 

Taşova  Şehit  Bekir  Özdemir  Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi  Müdürlüğü 
2018-2019  I.  Dönem  Derslere  Göre  Dönemlik  Ağırlıklı  Ortalama  Sıralaması 


Öğr.  No 

Adı  Soyadı 

*  Ders 
Sayısı 

Ağırlıklı  Puan 
Ortalaması 

Sınıfı  /  Şubesi 

53 

119 

ŞERİFE  AYDIN 

19 

75,80 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

54 

72 

NİMETULLAH  KAYA 

16 

75,71 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

55 

129 

ELİF  TURAL 

19 

75,56 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

56 

342 

MEHMET  ALPEREN  ÖCAL 

13 

75,42 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

57 

91 

SAMET  AYTAŞ 

16 

75,40 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

58 

178 

FATİH  KESKİN 

19 

75,20 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

59 

114 

ESRANUR  YAZICI 

16 

75,11 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

60 

352 

ALİ  OSMAN  TAHA  AKBULUT 

16 

74,91 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

61 

292 

ARZU  GÜNER 

16 

74,55 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

62 

276 

SEDANUR  ŞAHİN 

16 

74,48 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

63 

62 

BÜŞRA  YETGİN 

16 

74,33 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

64 

38 

İLDEM  DERTLİ 

13 

74,23 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

65 

315 

DURSUN  BİNEL 

19 

73,73 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

66 

177 

MERYEM  SIDDIKA  SAYAR 

19 

73,58 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

67 

314 

MELEK  TAŞTEPE 

16 

73,03 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

68 

135 

CİHAN  AYDIN 

19 

72,78 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

69 

128 

BUĞRA  GEDİZLİ 

19 

72,49 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

70 

168 

AYÇANUR  YILMAZ 

19 

72,36 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

71 

232 

YUNUS  EMRE  ÜSTÜN 

16 

72,35 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

72 

36 

BÜŞRA  KORKMAZ 

13 

72,16 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

73 

141 

ABDULLAH  KARA 

19 

71,70 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

74 

189 

SONGÜL  ÖZENTÜRK 

16 

71,65 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

75 

336 

RABİYA  TAŞTEPE 

13 

71,62 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

76 

166 

SAMET  GÜVEN 

19 

71,54 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

77 

60 

DİLARA  BAYRAM 

13 

71,45 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

78 

148 

MELİKE  DERTLİ 

19 

70,98 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

79 

346 

KADİR  ÇAKIR 

13 

70,96 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

80 

81 

GÜL  FEYZA  UYAR 

16 

70,70 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

81 

96 

ERDOĞAN  TAŞTEPE 

16 

70,26 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

82 

92 

SERHAT  ARAZ 

16 

70,22 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

83 

117 

SALİÇ  ŞEN 

16 

70,14 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

84 

1 

HÜMEYRA  BİÇER 

13 

70,11 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

85 

28 

YUSUF  YÜKSEL 

13 

70,06 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

86 

153 

MEHMET  KARAYAKA 

19 

69,64 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

87 

123 

YUSUF  İSLAM  AÇAR 

19 

69,54 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

88 

275 

BERNA  ÖZÇELİK 

16 

69,49 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

89 

263 

ZEHRA  GÜRER 

16 

69,35 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

90 

355 

MUSTAFA  AKPINAR 

16 

68,90 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

91 

358 

ŞULE  YETER 

13 

68,66 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

92 

70 

TANER  KARA 

16 

68,25 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

93 

32 

UĞUR  ALNIAÇIK 

13 

68,24 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

94 

144 

BEDİR  DEMİR 

19 

68,20 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

95 

200 

UMUT  ÇETİN 

16 

68,15 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

96 

94 

FURKAN  KURT 

16 

68,13 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

97 

357 

SEYİT  EREN  ALKAN 

13 

68,10 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

98 

291 

ASLIHAN  NUR  SARI 

16 

67,87 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

99 

170 

ELİF  ERKEN 

19 

67,51 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

100 

305 

NAZAR  ÖZDEMİR 

16 

66,98 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

101 

334 

EYYÜP  BUĞRA  TECEN 

13 

66,45 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

102 

125 

BARIŞ  MENDEŞ 

19 

66,20 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

103 

115 

RAMAZAN  ÇANTAV 

16 

65,97 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

104 

87 

SEYFİ  TUNA 

16 

64,89 

AİHL  -  12.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

tffeokul 


*  Ağırlıklı  hesaplamada  kullanılmış  toplam  ders  sayısı, 

Sadece  aktif  dönemdeki  derslere  göre  dönem  içi  değerlendirme  içindir. 


18.01.2019 


19:39:38 


T.C. 

AMASYA  VALİLİĞİ 

Taşova  Şehit  Bekir  Özdemir  Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi  Müdürlüğü 
2018-2019  I.  Dönem  Derslere  Göre  Dönemlik  Ağırlıklı  Ortalama  Sıralaması 


Öğr.  No 

Adı  Soyadı 

*  Ders 
Sayısı 

Ağırlıklı  Puan 
Ortalaması 

Sınıfı  /  Şubesi 

105 

37 

HATİCE  YAZICI 

13 

64,70 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

106 

216 

MURAT  DEMİR 

16 

64,37 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

107 

171 

CANAN  SEZER 

19 

64,23 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

108 

132 

NAZIM  ÇALIŞKAN 

19 

63,67 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

109 

324 

FURKAN  KORKMAZ 

13 

63,56 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

110 

335 

YASİN  MERT  AVCI 

13 

63,38 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

111 

152 

ŞENOL  HANEDAR 

19 

62,59 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

112 

242 

SEMA  ÖZ 

16 

62,58 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

113 

296 

EMİRHAN  BAKIRCI 

16 

62,39 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

114 

127 

MAHMUD  HÜDAİ  KÜÇÜKBAŞ 

19 

62,25 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

115 

44 

GÜLSUNA  ÖZYURT 

13 

62,03 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

116 

149 

MERT  TAŞOVA 

19 

62,00 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

117 

42 

AHMET  CAN  TAŞTEPE 

13 

61,83 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

118 

138 

ÇAĞATAY  TUTKUN 

19 

61,61 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

119 

6 

TOLGA  SARGIN 

13 

61,22 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

120 

122 

BEYTULLAH  YILMAZ 

19 

61,21 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

121 

143 

SEVİNÇ  GÜNEY 

19 

61,16 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

122 

250 

YUHUS  EMRE  AKIN 

16 

60,78 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

123 

261 

FURKAN  SALİH  AKTAŞ 

16 

60,67 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

124 

251 

MUHAMMED  FURKAN  ULUDAĞ 

16 

60,38 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

125 

47 

KADİR  BOL 

13 

60,36 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

126 

266 

NURİ  SAMET  BAYRAKÇI 

16 

60,16 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

127 

321 

HATİCE  ÜSTÜN 

13 

60,08 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

128 

139 

MEHMET  ŞAHİN 

19 

59,88 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

129 

202 

SERHAT  ALKAN 

16 

59,44 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

130 

175 

ABDURRAHMAN  BULUT 

16 

58,72 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

131 

192 

AYŞE  ÖNDER 

13 

57,96 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

132 

147 

KADİR  GÜL 

19 

57,62 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

133 

23 

ERCAN  ÇELİK 

13 

57,54 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

134 

136 

MUHAMMED  HANCI 

16 

57,26 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

135 

304 

HARUN  ÇAKIR 

16 

56,47 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

136 

306 

YASİN  ÇAKIR 

16 

56,45 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

137 

238 

MUSTAFA  BAŞKALE 

16 

56,27 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

138 

155 

AHMETCAN  YILMAZ 

19 

55,96 

AİHL  -  11.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

139 

218 

HÜMEYRA  YURTTAV 

16 

55,48 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

140 

325 

BERAT  KADİR  AKKAYA 

13 

55,07 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

141 

52 

BURHAN  ÖNDER 

13 

54,55 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

142 

197 

ERAY  KOÇ 

16 

54,01 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

143 

235 

RAMAZAN  YAŞAR 

13 

53,70 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

144 

186 

ABDULLAH  DEMİR 

16 

53,07 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

145 

27 

YAVUZ  SELİM  GÖKTEPE 

13 

52,66 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

146 

191 

UĞURCAN  ÖZÇELİK 

16 

52,66 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

147 

190 

EREN  ÇELİK 

16 

52,62 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

148 

359 

AHMET  CAN  GÜLTEN 

13 

52,10 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

149 

260 

ŞEYMA  ASLAN 

16 

51,90 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

150 

164 

ABDULLAH  TEMİZ 

13 

51,49 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

151 

337 

BÜŞRA  ÇETİN 

13 

51,00 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

152 

259 

HACI  OSMAN  AYDIN 

16 

50,88 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

153 

208 

FERHAT  GALİP 

16 

50,55 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

154 

340 

EN  ES  ONAY 

13 

50,41 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

155 

237 

FURKAN  ÖNDER 

16 

49,86 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

156 

328 

HAKKI  ÇALKARA 

13 

47,66 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

(gfeokul 


*  Ağırlıklı  hesaplamada  kullanılmış  toplam  ders  sayısı, 

Sadece  aktif  dönemdeki  derslere  göre  dönem  içi  değerlendirme  içindir. 


18.01.2019 


19:39:38 


AMASYA  VALİLİĞİ 

Taşova  Şehit  Bekir  Özdemir  Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi  Müdürlüğü 
2018-2019  I.  Dönem  Derslere  Göre  Dönemlik  Ağırlıklı  Ortalama  Sıralaması 


Öğr.  No 

Adı  Soyadı 

*  Ders 
Sayısı 

Ağırlıklı  Puan 
Ortalaması 

Sınıfı  /  Şubesi 

157 

326 

OSMAN  ÇALKARA 

13 

47,60 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

158 

233 

YUSUF  ARSLAN 

16 

47,47 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

159 

311 

FERDİ  ÖNTÜRK 

13 

47,43 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

160 

223 

ŞUAYİP  KIRMA 

13 

46,78 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

161 

341 

EMİRHAN  AKIN 

13 

46,41 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

162 

322 

HÜSEYİN  TUNÇEL 

13 

45,14 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

163 

133 

ŞEYMA  TURAL 

13 

44,62 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

164 

93 

SILA  ÖZYURT 

13 

44,35 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

165 

174 

ELİF  SARAY 

16 

43,19 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

166 

236 

UĞUR  TATLI 

13 

42,64 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

167 

221 

EMİRHAN  BAK 

13 

42,02 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

168 

319 

EMİNE  YERKUZLU 

13 

37,48 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

169 

173 

RAMAZAN  ARI  KAN 

16 

32,60 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

170 

303 

KAYA  CABA 

14 

1,71 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

171 

22 

FURKAN  KILIÇ 

13 

0,00 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

172 

145 

BUSE  YÜKSEL 

16 

0,00 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

173 

146 

OSMAN  SEVER 

16 

0,00 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  A  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

174 

206 

SERKAN  ŞENER 

16 

0,00 

AİHL  -  10.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

175 

330 

FAHRETTİN  BULUT 

13 

0,00 

AİHL  -  9.  Sınıf  /  B  Şubesi  (İMAM  HATİP  PROGRAMI  UYGULANAN  ALAN) 

^Te-oku/ 


*  Ağırlıklı  hesaplamada  kullanılmış  toplam  ders  sayısı, 

Sadece  aktif  dönemdeki  derslere  göre  dönem  içi  değerlendirme  içindir. 


18.01.2019 


19:39:38 


